
SOMS 

Soms zie ik in de wolken 

een koe 

een paard 

een schaap. 

 

Ik lig in het gras 

en ik kijk en  

ik lach me  

een aap. 

 

En de wolken, ze drijven,  

ze drijven voorbij. 

De koe wordt een kalf 

en het schaap is opeens 

ook maar  

half. 

 

Jaak Dreesen 

 

 

 

 



regen op de ruiten 

regen op de stoep 

ik wil niet naar buiten  

wat een natte troep! 

 

ik wou dat ik de zon 

een handje helpen kon 

 

ik ben de grote tovenaar 

luister maar 

hokus pokus 

kijk omhoog 

een twee drie … 

nu is het droog! 

 

 

Jan van Laar 

 



 

Na de regen 

de zon schaterlacht. 

 

Na de regen 

groener het groen 

geler de boterbloemen 

 

mijn schoenen 

blinken zo nieuw  

in het natte gras. 

 

 

 

Katelijne van der Hallen 

 

 

 



Herfst  

 

We lopen door de herfstlanen,  

in de avond van het jaar. 

De bomen kunnen zo gaan slapen,  

rustig maken ze zich klaar. 

 

Bij elke stap hoor je wat kraken, 

breekt de stilte, zonder kracht. 

De nevel valt en we verdwijnen  

overdag in witte nacht. 

 

 

Bas Rompa 

 

 

 

 

 



Het vogeltje Marleen 

 

De poe-ma 

zoekt een poe-pa 

voor haar zoontje Jan 

 

en de la-ma 

zoekt een la-pa 

voor haar dochter An. 

 

De papa-gaai hoog in de lucht 

kijkt naar de mama-gaai en zucht: 

‘wat is het fijn 

met zijn twee te zijn!’ 

 

Maar het vogeltje Marleen 

Blijft veel liever heel alleen. 

Guy Didelez 

 



Reigers 

 

Ik kom er met mijn broertje aangefietst. 

De reiger aan de waterkant blijft roerloos staan. 

Met reigers is het hopeloos mis. 

Dat komt, ze eten vaak zoetwatervis, die 

door landbouwgif vergiftigd is. 

Door hun snavel komt dat spul 

langzaam aan hun hersens in. 

Het instinct om weg te gaan 

is bij reigers weg: ze blijven staan, 

Al komen wij met z’n tweeën aan. 

 

 

Fetze Pijlman 

 

 

 

 



Stilte 

 

We waren in een kerk 

en  daar was de stilte aan het werk. 

Nou ja – dat was 

wat mama fluisterde. 

Het leek mij sterk, 

maar goed, 

ik luisterde. 

En toen begon ik het te horen … 

Het schoof vanzelf in mijn oren: 

een soort van pompen, 

een soort van suizen, 

een soort fluiten ook, 

en ruisen … 

 

Veel later pas 

begreep ik het: 

buiten is de stilte dus saai. 

Maar als je haar gaat opsluiten, 

dan 

maakt ze natuurlijk lawaai! 

 

Edward van de Vendel 



Wat was, zal zijn 

 

Heel, heel lang geleden …toen sprookjes nog niet 

bestonden; 

Heel, heel lang geleden … toen de dood nog niet was 

uitgevonden; 

Heel, heel lang geleden… 

toen van heel, heel lang geleden nog geen sprake was 

… 

Zoals toen zullen, 

heel, heel ver in de toekomst sprookjes worden 

heruitgevonden. 

Zo zal heel, heel ver in de toekomst … de dood zijn 

uitgestorven. 

Maar pas heel, heel ver in de toekomst, 

wanneer van heel, heel ver in de toekomst geen sprake 

meer is … 

Dan – dàn pas – zal het stil zijn. 

 

Nick Schamp 

 
 
 
 
 
 



Na de vakantie 

 
Zoals de zee ruist 

klinkt het geluid van applaus 

door de radio. 

 

Ik wilde blijven 

omdat we samen luisterden 

naar hoe het water praat. 

 

Hoe laat ik hem weten 

dat ik dat nog weet? 

 

Ik schreef mijn dagboek vol 

in deze stille week. 

 

Johanna Kruit 

 

 

 

 

 

 

 


